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OPENING 

Welkom en mededelingen 
Stil Gebed 
Aanvangslied: Lied 981: 1, 2, 4 en 5  
 

HET BEGIN 

Bemoediging, votum en groet 
Kyriëgebed 
Glorialied: Psalm 36: 2 
 

HET WOORD 

Lied 280: 5 en 6 
Schriftlezing: 2 Koningen 4: 38 – 4 
Lied 845: 3 
Evangelielezing: Lucas 9: 12 -17 
Lied 383: 1, 2 en 3 
 
Overdenking 

Lied 273: 1 en 4 

GEBEDEN 

Toelichting op de collecten 
1. Diaconie – Geef vluchtelingen een thuis 
2. Emmaüs 
Avondmaalscollecte: Voedselbank 
Busjesproject – Young Africa 
 
Dankgebed en voorbeden 

onderbroken door acclamatie: Lied 368g 
Stil gebed 
 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Lied 389 (melodie Psalm 134) 
We spreken en zingen het tafelgebed volgens NLB 403d 
Lied 405: 4 
Onze Vader 
Wijdingswoorden over brood en wijn 
Lied 407a 
Delen van brood en wijn 
Lied ter afsluiting van de maaltijd uit Rakelings Nabij –  
A. Bronswijk (melodie Lied 756) 
 
3. Uw tafel schept een band 

dwars door de werk’lijkheid, 
met dromen van uw land 
en geur van eeuwigheid 

4. Gevoed door U, o Heer, 
met U als weggenoot 
begroet ons ommekeer: 
vernieuwend morgenrood. 
 

TOT SLOT 

De kinderen uit Kinderkerk 2.0 en Juniorkerk komen in de 
kerk en we zingen het Kinderlied van de maand: HH 222 
 
Refrein: 
Door de kracht, door de kracht van de heilige Geest, 
door de kracht, door de kracht van de God die geneest. 
Die er is, die zal zijn en die is geweest. 
Vieren wij feest met elkaar. 
 
1. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. 

Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. 
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. 
Hij is het waard! 

Refrein 
 
2. Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer. 

Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer. 
Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer. 
Hij is het waard! 

Refrein 
 
Slotlied: Hemelhoog 367 

1. Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft, 
waarin zich zijn heil en mijn twijfel verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 

2. En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden, 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 

3. En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal 
om buiten onszelf voor de ander te leven 
ons kleine begin van zijn groot ideaal. 
 

4. Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. 
En ’t morgenrood rijst, dat zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 

 
Heenzending en Zegen, aansluitend gezongen Amen 

 


